Wie was Mohni Kamakhya?

Zegt de naam Mohni Kamakhya u iets?

Toch zou ieder kind deze naam moeten leren in het basisonderwijs. Onze kunstenaars zouden
romans, gedichten of toneelstukken moeten maken over hem.

Maar zijn naam is niet in ons geheugen gegrift.

Wie was Mohni Kamakhya? Hij had mijn zoon kunnen zijn. Hij was iets korter dan ik (1,63
m). Hij kwam uit het district Sultanpore, politiepost Sukulka Bazar, dorp Purna Dunyasing.
Hij kwam op dinsdag 18 april 1893 op 20-jarige leeftijd aan in Suriname. Vijf jaar later liep
zijn contract af. Hij werd ontslagen op 18 april 1898, maar kreeg zijn certificaat van ontslag
pas op 2 mei 1900, ruim twee jaar later. Waarom? Was het een pesterij? Hij is niet direct na
zijn ontslag terug gegaan naar India. Twee jaar later, op 30 juli 1902 stierf hij op Mariénburg.
Doodgeschoten. Weet zijn moeder of vader in India wat er met hem is gebeurd? Was hij één
van de vrije arbeiders die is doodgeschoten op Mariénburg. Zoveel vragen en zoveel mensen
die geschiedenis hebben gestudeerd in Suriname. Onze historici zijn te lang bezig geweest
met de geschiedenis van suiker, koffie en cacao en te weinig met de geschiedenis van onze
eigen mensen, mensen als Mohni Kamakhya. Ze zijn teveel bezig met wat de kolonisator
interessant vind en te weinig met wat de ouders van Mohni zouden hebben gedacht en
gevoeld toen hun zoon niet terugkwam.

Hoe dat te veranderen? Dat is de uitdaging voor onze nieuwe Surinaamse historici.
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