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Wat is onafhankelijkheid? 

Op 25 november 2025 vieren we 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname. De strijd die 

eindigde in 1975 voor onafhankelijkheid begon in 1630, 395 jaar geleden. Om de 

historische oorsprong van die strijd te begrijpen is een goed begrip nodig van het concept 

van onafhankelijkheid? Onafhankelijkheid slaat op de bezetting van een land door een 

buitenlandse mogendheid. Er zijn drie dimensies aan onafhankelijkheid: 

 Politieke onafhankelijkheid. De natie wordt bestuurd door de buitenlandse 

mogendheid. Nederland bezette Suriname in 1667 en heeft het land tot 1975 bezet. 

In 1954 heeft Nederland Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 

aangenomen waarmee Suriname en de Nederlandse Antillen een status van 

autonomie (zelfbestuur) kregen binnen het Koninkrijk. Ze werden formeel 

gelijkwaardige partners aan Nederland, alleen waren defensie en buitenlands beleid 

nog Nederlandse aangelegenheden. In werkelijkheid was de Nederlandse politieke 

invloed op Suriname niet veel veranderd. 

 Economische onafhankelijkheid. Om de beperkingen van politieke onafhankelijkheid 

te begrijpen, bedacht Kwame Nkruma uit Ghana de term 'neokolonialisme': "De 

essentie van neokolonialisme is dat de staat die eraan onderworpen is, in theorie, 

onafhankelijk is en alle uiterlijke kenmerken van internationale soevereiniteit bezit. In 

werkelijkheid wordt het economische systeem en dus het politieke beleid van buitenaf 

gestuurd."  Politieke onafhankelijkheid betekent nog geen economische 

onafhankelijkheid. Suriname was in 1975 politiek onafhankelijk geworden, maar het 

economisch beleid was gebaseerd op de Nederlandse ontwikkelingshulp, die bepaalde 

hoe het land verder economisch ontwikkeld moest worden. In 1980 vond de 

revolutie/coup plaats onder leiding van Desi Bouterse. Bouterse ontwikkelde een visie 

dat stelt dat Suriname zich niet kan ontwikkelen door zich te baseren op Nederlandse 

ontwikkelingshulp. Ideeën om een staatsoliebedrijf op te zetten, waren voor 1980 

geïntroduceerd, maar door Nederland van tafel geveegd omdat het niet paste in het 

beleid van SHELL. Het uitgangspunt voor economische ontwikkeling was niet 

Suriname, maar SHELL.  Onder Bouterse is Staatsolie tot ontwikkeling gekomen en is 

nu de basis van de Surinaamse economie geworden. Voor 1980 waren er ideeën 

gepresenteerd aan Nederland om de infrastructuur van Suriname open te gooien door 

een brug over de Suriname rivier te bouwen. Nederland veegde dat voorstel van 

tafel, omdat het niet relevant was voor de buitenlandse bedrijven. Bouterse heeft 

bruggen laten bouwen waardoor het land verder werd ontsloten. 

 Geestelijke onafhankelijkheid. Zelfs als je economisch onafhankelijk bent van 

Nederland, dan betekent dat nog niet dat je geestelijk onafhankelijk bent van 

Nederlandse ideeën. De laatste decennia is in de Global South dit aspect als het 

belangrijkste probleem van dekolonisatie benoemd. Kolonialisme legde de 

economische en intellectuele basis voor de Westerse beschaving. Een beschaving is 

een geheel van samenlevingen die gebaseerd is op een specifieke vorm van 

kennisproductie. De Chinese beschaving is gebaseerd op de kennis die geproduceerd 

is door Chinese filosofen als Confucius. De Hindoe beschaving is gebaseerd op de 



religieuze geschrift van het Hindoeïsme. De Islamitische beschaving is gebaseerd op 

de Koran en de Hadith. De Westerse beschaving is gebaseerd op de Europese 

Verlichting. Die heeft kennis geproduceerd naar disciplines (natuur- en sociale 

wetenschappen). In de Global South is er een internationale beweging die deze 

kennis bekritiseert en ter discussie stelt. In Suriname moet die beweging nog op gang 

komen. 

Het idee van onafhankelijkheid is geen intellectueel idee, maar komt voort uit verzet 

tegen het kolonialisme. In mijn boek Van Priary tot en met De Kom heb ik oorsprong van 

de onafhankelijkheidsgedachte getraceerd in de daden van verzet voor 1940. Ik zet ze 

hier bij elkaar. De onafhankelijkheidsbeweging van na de Tweede Wereldoorlog is 

genoegzaam bekend. 

Het begon 395 jaar geleden: de Inheemse filosofie van onafhankelijkheid 

De eerste poging tot bezetting van Suriname dateert van 1630 toen een zestigtal 

Engelsen onder leiding van kapitein Marshall plantage-werkkampen wilden vestigen aan 

de Suriname rivier. De Engelsen wijdden zich aan de tabaksteelt, maar konden zich niet 

handhaven en gaven de hele onderneming op. De Fransen hebben in 1625, 1626, 1640 

en 1649 en de Engelsen in 1639 en 1643 pogingen ondernomen om een plantage-

werkkampen te vestigen in Suriname. In 1640 deden vijfenzestig Fransen onder 

aanvoering van kapitein de Noailly een poging tot bezetting, maar ziektes en Inheemse 

aanvallen maakten hieraan een einde. In 1650 tenslotte slaagden de Engelsen erin 

definitief om een permanente bezetting van Inheems land te bewerkstelligen. 

De kolonisatie van Suriname is gestart door Francis Willoughby, graaf van Parham en 

gouverneur van Barbados. Barbados, een Engelse kolonie in de Caribische zee, was in de 

eerste helft van de zestiende eeuw overbevolkt geraakt. Barbados werd hierdoor een 

vruchtbare uitvalsbasis voor expedities naar andere delen van West-Indië. In 1650 zond 

Willoughby en begon daarmee de kolonisatie van Suriname. Hij richtte een fort op, Fort 

Willoughby, om de bezetting te beschermen. 

De koloniale mogendheden in de zeventiende eeuw waren in een felle 

handelsconcurrentie verwikkeld. De Nederlanders en de Engelsen hebben herhaaldelijk 

oorlogen gevoerd om hun aandeel in de koloniale handel te beschermen dan wel te 

vergroten. Het was tijdens één van deze oorlogen dat de Staten van Zeeland een vloot 

onder opperbevel van Abraham Crijnssen uitrustte om alle Engelse koloniën (niet alleen 

Suriname) in het Caribische gebied te veroveren. Op de vroege zondagochtend van 27 

februari 1667 verscheen Crijnssen 's vloot voor fort Willoughby, schoot de muren hiervan 

in puin en eiste de onmiddellijke overgave van de kolonie. Crijnssen stelde een nieuw 

bestuur in, versterkte het tot Fort Zeelandia omgedoopte fort Willoughby, reorganiseerde 

de binnenlandse en buitenlandse verdediging, inde de brandschatting die door de 

slavenmakers moest worden opgebracht en verliet tenslotte de kolonie om zijn rooftocht 

in het Caribische gebied te vervolgen. 

De Inheemsen sloegen dit gade en bereidden een bevrijdingsoorlog voor. In paragraaf 

3.1 (Het verzet van de Inheemsen) beschrijf ik die oorlog.1 We hebben geen details over 

de strategische en tactische discussies die plaats hebben gevonden tijdens de 

voorbereidingsbijeenkomsten. Maar in de koloniale bronnen is er soms een zin, die veel 

zegt. In september 1678 werd er een complot ontdekt waarbij Anthony Barbier, een zoon 

van een witte man en Inheemse vrouw van het eiland St. Eustatius, betrokken was. Hij 

spioneerde voor de Inheemsen en verzamelde munitie voor de oorlog. Op de morgen van 

14 september zouden alle christenen van Paramaribo door de Inheemsen vermoord 

worden.  Barbier werd ontdekt en gevangen genomen. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij 

dat Caribische, Arawakse en andere kapiteins al vanaf 1675 regelmatig in vergaderingen 

bijeenkwamen. Volgens hem waren bij de besprekingen dertien kapiteins uit 

verschillende riviergebieden aanwezig op deze besprekingen. Kaykoesie was het 

belangrijkste opperhoofd van de Cariben aan de Coppename en de Saramacca. Priary 

was de belangrijkste kapitein van de Cariben aan de Coppename. Andere kapiteins waren 

Arabary, Pauwe, Toerry, Mourique, Alouwe, Awaia, Janny, Cajaribo, Parataypa en 

Ipomabi aanwezig. De verschillende groepen, die eerst in onmin met elkaar leefden, 

sloten vrede met elkaar. Gouverneur Heinsius zag dat als een belangrijke oorzaak voor 



de oorlog. Het ging om de bevrijding van hun land. Volgens Heinsius wilden de 

Inheemsen dat de Europeanen die "in schepen gecomen waren, wederomme met 

schepen moesten weggaan", waarna zij het land zouden hebben dat "haer toecomt". Hier 

is de kern van de Inheemse filosofie van politieke onafhankelijkheid. De Europeanen zijn 

met schepen gekomen en ze moeten met diezelfde schepen rechtsomkeer maken naar 

Europa, want het land dat ze hadden bezet was land dat tot de Inheemsen behoorde. 

Duidelijker kan het niet. Dit is de eerste ideologische visie in Suriname op 

onafhankelijkheid. 

154 jaar later: Afrikaanse tieners in Suriname introduceren de 

onafhankelijkheidsgedachte 

In paragraaf 4.2.4.1 (Het stille verzet) behandel ik de grote brand van Paramaribo in 

1832 die een belangrijk deel van Paramaribo verwoestte. In de tweede helft van 1832 

slaagden enkele Afrikaanse jongeren erin om in het Picorno-bos, langs de rijweg naar 

Kwatta, een permanent kamp op te zetten van waaruit de brand werd gesticht. De 

leidende kern bestond uit de dertigjarige Codjo, de twintigjarige Mentor en de even oude 

Present. Een schrijver uit die tijd noemt ze jongens "met een vriendelijk en gunstig 

voorkomen; beide laatsten nog baardelooze knapen." 

Ze hadden een organisatie opgezet, waarvan onder andere Tom en Winst deel van 

uitmaakten. In de koloniale versie van de Surinaamse geschiedenis worden ze 

brandstichters genoemd. In de dekoloniale versies worden ze onafhankelijkheidsstrijders 

genoemd. 

Niemand was gedood tijdens die grote brand, maar wel waren zesenveertig woonhuizen 

in vlammen opgegaan, dertien werden afgebroken en driemaal zoveel zij- en 

achtergebouwen vernietigd. De totale schade bedroeg achthonderdduizend gulden. Bij 

toeval werd het Picorno kamp ontdekt en de vrijheidsstrijders gearresteerd. Codjo, 

Mentor en Present werden levend verbrand. Tom en Winst werden op het galgenveld aan 

het Pad van Wanica opgehangen. Hun dode hoofden werden afgehakt en op palen gezet. 

Het vonnis, dat na hun arrestatie en proces over hen werd uitgesproken, vermeldt dat 

"Codjo, Mentor, Present, Winst en Tom, terwijl zij zich gezamenlijk in hun kamp in het 

Picornobosch "Codjo, Mentor, Present, Winst en Tom, terwijl zij zich gezamenlijk in hun 

kamp in het Picornobosch ophielden, onder het gebruik van dram, welke door Winst in 

het kamp was gebragt en waarvan een gedeelte op de grond werd geplengd, eenen eed 

hebben gezworen, waarvan de inhoud en strekking hierop neder kwam dat zij overal 

waar zulks doenlijk was, zouden brandstichten, om op die wijze zoo vele goederen 

meester te worden, als zij maar konden; dat zij vervolgens zouden tragten zich met 

andere weggeloopen Negers te vereenigen en een grooter kamp op te rigten; zijnde tot 

dat einde door Tom eene verlatene plantaadje aangewezen in de rivier Boven-Suriname 

(in de nabijheid der plaats, waar zich de bekende weggeloopen Neger Pasop met andere 

wegloopers ophoudt; hebbende Tom den gezegden weggeloopen Neger Pasop, eenige 

maanden geleden, binnen deze stad gesproken). En dat zij, na deze vereeniging met 

andere wegloopers, tegen de Blanken en Vrijlieden zouden vechten, de stad attaqueren, 

en wanneer zij van genoegzame wapenen voorzien waren, zich van het land meester 

zoude maken, terwijl Codjo bij die gelegenheid had verklaard, dat wanneer zij het land 

hadden overwonnen, hij zich tot opperhoofd daarvan zoude stellen en hetzelve onder 

zijne ondergeschikten zoude verdeelen." 

We hebben geen documenten van de vrijheidsstrijders zelf, dus moeten we hun visie op 

onafhankelijkheidsstrijd afleiden uit het vonnis. Die visie bestaat uit de volgende 

elementen. 

Ten eerste, het uiteindelijke doel van de strijd is politieke onafhankelijkheid. Een 

bevrijdingsleger met Codjo aan het hoofd zou de strijd aangaan met de Europeanen die 

moest leiden tot de overwinning (totdat zij het land hadden overwonnen). 

Ten tweede, hun organisatievorming was gebaseerd op een gezamenlijk eed die ze 

gezworen hadden. Het was de bevestiging van een totale toewijding aan de 

bevrijdingsstrijd. 



Ten derde, het middel dat ze zouden inzetten was brandstichting in de stad Paramaribo 

waar het bestuur van de kolonie was gezeteld. Dat zou leiden tot verwarring bij de 

kolonisator.  

Ten vierde, zij zouden goederen en wapens buit maken en een eenheid vormen met de 

Marrons om de stad aan te vallen en de Europeanen te verdrijven. 

Nogmaals, in de koloniale geschiedschrijving worden deze jongelui neergezet als 

ordinaire brandstichters, terwijl ze al op zo een jonge leeftijd een duidelijke visie op 

onafhankelijkheidsstrijd hadden ontwikkeld. Vandaag de dag moeten ze samen met de 

Inheemsen rekenen tot de eerste onafhankelijkheidsstrijders van Suriname. 

78 jaar later: de onafhankelijkheidsstrijders van de Killinger groep 

Zie paragraaf 5.5 (Het Killingercomplot: een mislukte revolutie) over deze fase van de 

onafhankelijkheidsstrijd van Suriname. 

Op 22 mei 1910 kwam het katholieke nieuws- en advertentieblad De Surinamer met het 

bericht, dat er een complot tot omverwerping van de koloniale regering was ontdekt. Aan 

het hoofd van het complot stond de vijfendertigjarige inspecteur van politie Frans Pavel 

Vaclac Killinger, geboren in Hongarije. De overige deelnemers waren:  

1. Louis Ferdinand Arduin (31 jaar), politie-agent 2de klasse. 

2. Johannes Adolf Arduin (42 jaar), opzichter bij een houtzaagmolen. 

3. Willem Charles Arduin (40 jaar), schrijnwerker. 

4. Emile Frederik Sporkslede (34 jaar), vroeger kleermaker, later agent 2de klasse. 

5. Jatan (49 jaar), van 1878 tot 1886 als contractarbeider werkzaam, toen 

teruggekeerd naar zijn geboorteland India, van daaruit via Trinidad en Guyana weer 

in Suriname beland waar hij agent 2de klasse werd. 

6. De Guyanees James Adolphus Hughes (34 jaar), agent 2de klasse. 

Killinger kwam op 8 december 1899 in de kolonie aan als soldaat in het Nederlandse 

koloniale leger. Daarvoor was hij vijf jaar in dienst geweest bij het Oostenrijkse leger 

(Hongarije was toen deel van Oostenrijk). Een overplaatsing naar een ander regiment - 

waarmee hij niet erg gelukkig was - leidde tot zijn desertie. Hij kwam als soldaat naar 

Suriname. Daar bleef hij zes maanden in het leger en ging toen over naar de politie, 

waar hij een snelle promotie tot inspecteur maakte. Hij begon systematisch met het 

formeren van een groep die de greep naar de macht zou organiseren en de 

onafhankelijkheid van Suriname zou proclameren.  

De mensen die Killinger om zich heen verzamelden deden dat op basis van zijn kritiek op 

de koloniale overheid en zijn programma voor een radicale hervorming van de 

maatschappij. Maar ieder individu had daarnaast zijn eigen motieven voor deelname aan 

het complot. "We spraken vaak over alle ellende in dit land, en de manier om daaraan 

een einde te maken", vertelt Louis Arduin.  Zijn taak was om toezicht te houden op 

schoolkinderen. Daardoor werd hij dagelijks geconfronteerd met de armoede in veel 

gezinnen. "De kinderen verkeerden in hoge nood voor voedsel en kleding", vervolgt hij. 

"Hun ellende trof mij diep in het hart. De school verlaten als gevolg van armoede, dit heb 

ik heel vaak moeten verifiëren." Toen hij met zijn chef Killinger hierover discussieerde, 

legde deze hem uit, dat alleen een radicale omwenteling aan dit soort zaken een einde 

kon maken. De inspecteur wijdde hem in in zijn plan om een republiek te vestigen en 

vroeg of hij hieraan wilde meedoen. Arduin vroeg om bedenktijd. Enkele dagen later 

verklaarde hij zich akkoord met het plan. Hij haalde ook zijn beide broers, Johannes en 

Willem, ertoe over met Killinger mee te doen. Johannes had vier jaar geleden op verzoek 

van Killinger een project ontworpen voor de opvang van de verwaarloosde jeugd. Hiervan 

is uiteindelijk niets terecht gekomen, maar de Hongaar had het nu in zijn programma 

voor de revolutie opgenomen. Willem werd door Louis geroepen om bij de "grooten 

mijnheer" te komen voor zaken van algemeen belang. Deze overtuigde hem van de 

noodzaak om een radicale verandering in het staatsbestuur te bewerkstelligen. 

Emile Sporkslede was ontevreden over achterstelling in promotie. Toen hij geld nodig had 

voor zijn zieke vrouw, had de procureur-generaal geweigerd om hem een voorschot te 

geven. Killinger had hem kort daarna uit medelijden tien gulden gegeven. Hoewel ook hij 

aanvankelijk zijn twijfels had bij het complot, ging hij toch uiteindelijk akkoord met het 



plan. De gebroeders Arduin en Emile Sporkslede waren de meest gemotiveerde leden van 

de groep. 

Jatan was een weifelende figuur. Vaak klaagde hij bij zijn chef Killinger over de weinige 

bescherming die de politie de Hindostaanse kleinlandbouwers gaf die door de 

marktvrouwen werden bedrogen. De vrouwen kochten hun producten, maar wilden niet 

altijd betalen. Het bloedbad op Mariënburg van 1902 en de behandeling van de 

dwangcontractarbeiders waren eveneens een belangrijk onderwerp van gesprek. Jatan 

had op zich genomen een tweehonderdtal Hindostanen voor het plan te winnen. 's 

Ochtends zouden ze op een feest verzameld worden, en 's avonds zouden zij 

ingeschakeld worden bij de verovering van het Fort Zeelandia. Jatan had al met 

vijfentwintig tot vijfenveertig Hindostanen gesproken 

James Hughes had alle redenen om ontevreden te zijn. Hij werd ondanks uitstekende 

resultaten bij zijn examens steeds gepasseerd bij de promoties. Vooral witte agenten en 

politieofficieren werden voorgetrokken, terwijl de donkergekleurden systematisch werden 

achtergesteld. Killinger wist de gevoelens van verzet van diverse groepen om te zetten in 

een actieplan: een staatsgreep die moest leiden tot een onafhankelijke republiek. 

Het actieplan van de Killingergroep zag er als volgt uit. De grote actie zou plaatsvinden in 

de nacht van 25 op 26 mei 1910. Later was altijd te laat. Eerder kon niet, omdat de 

komeet van Halley teveel nachtelijke belangstelling trok. Volgens berichten in die tijd zou 

de komeet tussen 18 en 19 mei ergens op de aarde te pletter slaan. En "ergens" kon 

evengoed Paramaribo zijn, vooral omdat hij 's nachts in de stad goed zichtbaar was. Elke 

avond waren er dan massa's mensen die zaten af te wachten of de komeet aanstalten 

maakte om de hoofdstad van de kolonie in de grond te boren. 

Sinds 15 mei was Halley al van het firmament verdwenen en was het de beurt van 

Killinger om Suriname "om te wentelen". In de grote nacht zou een groep onder leiding 

van de inspecteur het hoofdbureau van politie innemen en zich van de revolvers in de 

wapenkamer meester maken. Van daaruit zou de commandogroep, versterkt met 

immigranten en politieagenten, zich naar het telegraafkantoor en telefoonbureau 

begeven. De agenten zouden zich na een inspirerende toespraak van Killinger bij de 

revolutionairen aansluiten. De Hindostanen zouden door Jatan gerekruteerd worden. Een 

bezetting van het telegraafkantoor en telefoonbureau zou de voornaamste 

communicatiemiddelen in handen van de revolutionairen brengen. Voor de woningen van 

de commissaris van politie, de hoofdinspecteur en enkele hoge ambtenaren zouden 

wachtposten worden geplaatst, die middels een brief of pamflet het uitroepen van een 

vrije republiek bekend zouden maken, en de genoemde functionarissen de raad zouden 

geven om in huis te blijven, als hun leven hun lief was. De belangrijkste scène zou zich 

afspelen in het Fort Zeelandia, waar een paar honderd militairen gelegerd waren. De 

wachten van het fort zouden met een deken over het hoofd en de knuppel erop 

overrompeld en onschadelijk gemaakt worden. Daarna zou iemand onder het uitroepen 

van "brand!, brand!" het fort binnenstormen. In de dan ontstane verwarring zouden de 

soldaten van de benedenverdieping (die als eersten naar buiten zouden rennen) door de 

commandogroep worden overmeesterd. Een deel van het commando moest dan 

vliegensvlug de trap naar de bovenverdieping afbreken (desnoods met dynamiet 

opblazen) zodat die soldaten in ieder geval opgesloten waren, althans niet zonder grote 

problemen naar beneden konden komen. De munitie van het fort zou intussen in handen 

van de revolutionairen gevallen zijn, waardoor mogelijk verzet krachtig bestreden zou 

kunnen worden. Zij die zich tegen de greep naar de macht zouden verzetten, zouden 

zonder pardon in de gevangenis worden opgesloten. De gewone gevangenen zouden (op 

moordenaars na) vrijgelaten worden. De volgende ochtend zou de witte vlag met een 

groene ster, het symbool van de nieuwe republiek, op verschillende gebouwen wapperen. 

De politieke onafhankelijkheid was een eerste noodzakelijke stap naar economische 

onafhankelijkheid. Het economische programma bestond uit de volgende onderdelen: 

 Er moest een grote elektriciteitscentrale komen die het land zou voorzien van 

goedkope energie.  

 Nederland zou vijfentwintig miljoen Duitse marken als schadevergoeding voor het 

verlies van de kolonie ontvangen. Dit bedrag vormde een deel van de honderd 



miljoen mark die de nieuwe republiek op de internationale kapitaalmarkt zou 

proberen te lenen.  

 Het overige kapitaal zou gebruikt worden voor investeringen in de handel, landbouw 

en industrie, alsmede voor de uitbreiding van het politieapparaat en de staatszorg 

voor de jeugd. 

 De corruptie van het overheidsapparaat dat bestond uit Hollanders en lichtgekleurde 

Afrikanen moest worden aangepakt door hen te ontslaan en te vervangen door 

integere mensen. 

Er waren ook andere programmapunten: 

 De inperkingen op de persvrijheid moest worden opgeheven. De overheid oefenende 

censuur uit. 

 De Aziatische contactarbeiders die in 1902 in opstand waren gekomen die bloedig 

werd neergeslagen, moesten met respect behandeld worden. 

 De vervanging van de koloniale staatsvorm door een onafhankelijke republiek met 

een gekozen president. 

 De vervanging van de Koloniale Staten door twee kamers van afgevaardigden zoals 

veel democratische landen die kennen. 

 De gouverneur en enkele hoge ambtenaren zouden teruggestuurd worden naar 

Nederland. 

 Er moest een programma komen voor de opvang van verwaarloosde jongeren met 

kleding, voedsel (er heerste hongersnood) en scholing. 

Tijdens het proces tegen de Killingergroep bleek dat ze onder grote steun van de 

bevolking konden rekenen. Tal van ambtenaren hadden verlof genomen om het proces 

tegen de groep te volgen. Als de rijtuigen met de beklaagden het gerechtsgebouw 

naderden, stonden honderden, soms duizenden mensen klaar om hen met een "Hoera!" 

en "Leve Killinger !" te begroeten. Het perspectief dat Killinger hen bood was zeer 

aantrekkelijk. De Surinaamsche Bode beschrijft de betovering die zich van hen meester 

maakte: "We zien in verbeelding op het doek een nieuw land uit den hemel gevallen met 

zijn regeeringsmannen bestaande uit een blanke president die niets anders dan 

gelijkheid, vryheid en broederschap predikt, en uit zwarte en bruine rechters, Proc. 

Generaals, Adm. v. Financiën, Bankdirekteurs, enz., enz., in één woord zij die voorheen 

knechten waren, worden nu de voornaamsten. Wie is er, geachte lezer die niet zou willen 

mede werken zoo'n ideaal land te scheppen? Wie is er die niet alles, zelfs zijn leven, zou 

willen prijs geven om dat land te kunnen bezitten?" 

In augustus 1910 kwam Willem van Velzen, wonende temidden van Hindostanen aan de 

Tourtonnelaan, opgewonden bij Pater van Esch. "Pater, wat ik U zeg moet geheim 

blijven, want mijn leven hangt er misschien van af", verklaarde Van Velzen. "Ik heb 

hedenmiddag uit gesprekken van koelies begrepen dat zij een opstand willen verwekken 

met betrekking tot de zaak Killinger", aldus de Nederlander. Van Esch gaf hem de raad 

de procureur generaal en de politie hiervan op de hoogte te stellen. De opstand werd 

verwacht op de viering van de verjaardag van de koningin op het moment dat er 

vuurwerk zou worden afgeschoten. Het leger en de politie werden in staat van paraatheid 

gebracht. Maar er deed zich, behalve enkele gevallen van dronkenschap, niets 

spectaculairs voor. 

Dominee A.E. Boers, een predikant die zich veelvuldig onder die groep bewoog, gaf in 

1911 de volgende schets van de gevoelens van de mensen: "Men haat de regeering; 't 

Nederlandsche in de regeering haat men. De Nederlander heeft 't gedaan. Men verdraagt 

hem in de kolonie niet. Ik hoor zeggen, de Surinamer heeft geen deel in de regeering. 

Alleen de ondergeschikte positie is voor hem. Ik voor mij zie geen heil in een 

suggereeren dat deze bevolking Nederlandsch en Oranje lievend is." Hij vervolgt: "De 

kleurling in deze dagen, wil den Nederlander niet. De zwarte populatie wil den kleurling 

niet. Onder de bovenkant en den schijn van vriendelijkheid en onderwerping aan 't 

gezag, is iets anders. Haat is een woord dat te groot is. 't Juiste woord heb ik niet. Maar 

een gevoel dat men wel opstaan wou. Ik meen dat de menschen met een halve 

ontwikkeling juist dezulken zijn."   



Dat gevoel had materiële gronden die nauw samenhingen met het kolonialisme. Boers 

legt dat als volgt uit: "Wij zijn uit den vreemde. En wij komen voor geld en pensioen. En 

't wordt onder 't volk en in de straten beredeneerd, wat wij voor arbeid doen. En of voor 

zoo luttel arbeid zooveel geld betaald moet worden. De menschen van hier voelen 't op 

hun manier. De Hollander heeft een groot salaris en hij doet weinig werk. En daarmee is 

er een verandering gekomen in de gedachten der bevolking. Men gaat de beteekenis van 

't Hollandsche werk taxeeren. De arbeid - de geestelijke arbeid der Hollanders - wordt 

niet zoo hoog meer geschat. Men meent, men kan 't zelfde voor minder krijgen. Men 

denkt de gedachte uit: men zou zelf 't zelfde kunnen doen. En hier is men genaderd - 

aan 't geen ik al genoemd heb - de onafhankelijkheidsgedachte." 

In de koloniale geschiedschrijving wordt de Killingergroep afgeschilderd als groep van 

mislukkelingen. In de dekoloniale geschiedschrijving eren we ze als een groep 

Surinamers die al heel vroeg politieke onafhankelijkheid koppelden aan economische 

onafhankelijkheid en daardoor als onafhankelijkheidsstrijders die de strijd voor nationale 

bevrijding op een hoger niveau hebbe gebracht al aan het begin van de twintigste eeuw. 

23 jaar later: Anton de Kom 

Zie paragraaf 6.4 (Anton de Kom en de februari opstand van 1933) voor dit onderdeel. 

De jaren dertig waren in de hele wereld jaren van internationale bewegingen tegen 

kapitalisme en kolonialisme. Ze hadden hun weerslag in Suriname en de kleine groep van 

Surinamers in Nederland.  

Er waren twee grote bewegingen actief. Een belangrijke beweging was die van Marcus 

Garvey (1887-1940). Garvey was in Jamaica geboren. In 1914 richtte hij de Universal 

Negro Improvement Association (UNIA) op. In 1916 vertrok hij naar Amerika. Daar 

bouwde hij de UNIA uit tot een internationale organisatie van zwarte mensen met 

miljoenen leden in de Afrikaanse Diaspora. 

De kracht van Garvey was tweeledig. Hij bedacht de slogan "Emancipate yourself from 

mental slavery" en formuleerde daarmee de basis voor "Decolonizing The Mind".  

Een andere belangrijke verdienste was zijn economische visie. Hij wist een 

massabeweging te bouwen gebaseerd op economische zelfredzaamheid en 

onafhankelijkheid. Hij zette een netwerk van zwarte bedrijven op (Negro Factories 

Corporation) met kruidenierswinkels, restaurants, kleermakerijen en een poppenfabriek 

die zwarte poppen produceerde, om zwarte kinderen een positief zelfbeeld te geven. Een 

belangrijk bedrijf was de drukkerij die de The Negro World, de officiële krant van de 

UNIA, publiceerde. Het was niet alleen een propagandamiddel, maar ook een 

winstgevende onderneming die werd gefinancierd door abonnementen en advertenties 

van zwarte bedrijven. 

De verrichtingen van Garvey en de UNIA werd goed gevolgd in Suriname. Er werd zelfs 

een afdeling van de UNIA opgericht. Maar ze waren niet in staat om een beweging voor 

onafhankelijkheid in Suriname op te zetten. 

De tweede grote internationale beweging was die van anti-imperialisme en socialisme. In 

1917 vond de Russische Revolutie plaats die de eerste socialistische staat in de wereld 

vestigde. In die tijd was die revolutie een grote inspiratiebron voor veel mensen die voor 

gerechtigheid en tegen uitbuiting en onderdrukking vochten. Tot ver in de jaren dertig 

zou het orgaan van het Surinaamse Vakverbond schrijven: "Heere God, Gij hoort onze 

smeekingen, redt ons daarom hier en daar zoals Gij Rusland en anderen geholpen hebt. 

Laat ons ook nog vrijkomen van de slavernij." 

In Indonesië was de Communistische Partij de snelst groeiende communistische 

organisatie in Azië en had invloed op Javaanse dwangcontractarbeiders in Suriname. De 

inlichtingendienst van Suriname was dan ook zeer gebrand op de Javanen, omdat "er in 

elk transport Javanen, dat naar hier wordt aangevoerd, zich afgevaardigden van Moskou 

en van P.N.I. (Nationalistische Partij van Indonesië) (zouden kunnen) bevinden." De 

Banier meldt het geval van M.S.R. Choolkamp, die eerst als een Javaan, en later weer als 

een Afghaan geïdentificeerd werd, zeer veel talen en dialecten uit het Oosten sprak en 

naar Suriname zou zijn gekomen in opdracht van het rode leger om communistische 

propaganda in de West te verspreiden. 



In 1931 was de arbeidersklasse in Suriname al in opstand gekomen tegen het 

kolonialisme tijdens de Rode Oktober, die met geweld de kop werd ingedrukt. De 

arbeiders hadden verschillende organisaties gevormd die protesten organiseerden tegen 

de kolonisator,waaronder Het Surinaamsche Steuncomité en de Surinaamsche 

Algemeene Werkersorganisatie (SAWO). Ze formuleerden programmapunten tegen 

uitbuiting en onderdrukking, maar niet voor onafhankelijkheid. Dat gebeurde door Anton 

de Kom. 

In 1920 vertrok hij naar Nederland. Hij kwam terecht in een links milieu waar hij zich 

verder ontwikkelde als dichter en schrijver. De Kom was lid van de Internationale Rode 

Hulp, die door de Communistische Internationale (Comintern) opgezet om hulp te 

verlenen aan hulp aan politieke gevangenen en hun families. Een andere organisatie van 

de Comintern was De Liga tegen Imperialisme was in 1927. Haar doel was om alle 

onderdrukte volkeren, ongeacht hun interne politieke verschillen, te verenigen in de strijd 

tegen imperialisme. De Kom was aanwezig op het oprichtingscongres. Internationale 

solidariteit stond hoog in het vaandel van De Kom. 

Vanuit Nederland onderhield hij nauwe contacten met de arbeidersbeweging in Suriname. 

Een verslag van de gouverneur over de opstand van 1933 geeft inzicht in die contacten 

op basis van materiaal dat bij huiszoekingen is verzameld. Hij schrijft: "Reeds lang vóór 

zijne aankomst in Paramaribo voerde hij regelmatig in Suriname communistische actie, 

naar mij door den procureur-generaal is medegedeeld. Volgens mededeeling van dezen 

hoofdambtenaar is uit het bij huiszoekingen verkregen materiaal komen vast te staan, 

dat genoemde DE KOM reeds begin 1932 regelmatig in briefwisseling stond met de 

leiders van de S.A.W.O. alhier, dezen van instructies voorzag ten aanzien van de door 

hen te voeren actie en hun geregeld communistische lectuur zond. Hij zond hun de 

richtlijnen, welke naar zijne meening bij practische uitvoering moesten leiden tot een 

onafhankelijk Suriname. Daarbij gaf hij de stof aan, waarover op de vergaderingen moest 

worden gesproken, en gaf aanwijzingen, hoe de verschillende bevolkingsgroepen bewerkt 

moesten worden. Herhaaldelijk wees hij er den plaatselijken leiders op, dat vooral de 

Boschnegers in de actie betrokken moesten worden, omdat dezen bij uitstek geschikt 

waren om met hunne hulp het gezag der Hollanders den nek te breken."  

Na zijn ontslag in 1931 bij het Nederlandse bedrijf Reusen en Smulders circuleerden er 

hij naar zijn geboorteland zou terugkeren. Maar pas twee jaar later zette hij voet op 

Surinaamse bodem. De aanleiding hiervoor was een bezoek aan zijn zieke moeder die op 

sterven lag. Toen hij op 4 januari 1933 in Paramaribo aankwam, was zijn moeder al 

gestorven.  

De komst van De Kom werkte als een katalysator in de verscherping van de sociale strijd 

in Suriname. De politieke situatie na de rode oktober, en vooral tegen het eind van 1932, 

was al zeer gespannen. Het gevaar van De Kom voor de koloniale elite lag hierin dat hij 

op een consequentere en duidelijkere wijze dan zijn voorgangers een organisatie van het 

onderdrukte volk zou proberen te vormen. De Kom verschilde op twee punten van de 

andere leiders van de Surinaamse arbeidersbeweging. Hij ontwikkelde een programma 

voor nationale bevrijding en hij bouwde daadwerkelijk een organisatie op. 

Doedel en andere, door de sociaaldemocratie geïnspireerde, leiders konden het volk geen 

politiek programma aanbieden dat het kolonialisme zelf ter discussie stelde. De Kom had 

dit programma. Het zou in Suriname in drukvorm verspreid zijn. Het werd in een 

kamerdebat door het communistische kamerlid Wijnkoop uitvoerig geciteerd. Bovenaan 

de lijst stond de eis van onafhankelijkheid. Dit zijn de programmapunten van De Kom:  

'1. Nationale bevrijding. Volledige zelfbeschikking. Staatkundige onafhankelijkheid. 

Suriname, Curaçao los van Holland nu! 

2. Verjaging van alle Hollandsche en vreemde troepen. Vernietiging van alle voorrechten 

der buitenlandsche, in de eerste plaats der Hollandsche imperialisten. Nationalisatie van 

de buitenlandsche concessies, ondernemingen en plantages. Verdeeling van alle 

domeinen. 

3. Opheffing van alle landsbelasting voor de arbeiders en kleine boeren en van de 

gewerenbelasting van de Djoeka's. 

4. Onbeperkte vrijheid van organisatie en pers voor de arbeiders,kleine boeren, Djoeka's 

en andere onderdrukte volken. 



5. Bevordering van vakorganisatie. Achturendag. Verbod op kinderarbeid. Belangrijke 

loonsverhooging. Opheffing van alle contract- en dwangarbeid. Productief werk of vol 

loon aan de werkloozen. Bouw van behoorlijke arbeiderswoningen. Verbetering van 

hygiënische toestanden en geneeskundige verzorging. 

6. Scheiding van Kerk en Staat. Geen uitkeering voor den eeredienst en opheffing van 

alle kerkelijke scholen. Verplicht kosteloos openbaar onderwijs. Kindervoeding en 

kleeding aan de kinderen van de arbeiders, kleine boeren, Djoeka's. 

7. Irrigatie. Goede land- en waterverbindingen. 

8. Bevordering van de economische, politieke en cultureele verheffing van de 

onderdrukte klassen en rassen. Gelijke rechten voor de vrouw. 

9. Een eenheidsorganisatie van Indiaansche, Djoeka, Creoolsche, Brits-Indische, 

Javaansche, Surinaamsche, Chineesche en Portugeesche arbeiders en kleine boeren. 

Samenwerking met de Hollandsche, Indonesische, Sowjet- en internationale arbeiders 

en kleine boeren."  

Het programma was een antwoord op de brandende problemen waar het overgrote deel 

van de bevolking mee te kampen had: de politieke onderdrukking, slechte huisvesting en 

gezondheidszorg, het racisme, de onderdrukking van de vrouw enzovoorts. 

De Kom was, meer dan enig ander voorman uit de Surinaamse arbeidersbeweging, een 

politiek leider. Hij gaf leiding en een politiek perspectief. Politieke onafhankelijkheid werd 

gekoppeld aan economische onafhankelijkheid: nationalisatie van buitenlandse bedrijven, 

landhervorming met herverdeling van landbouwgronden, opheffing van dwang- en 

contractarbeid, een woningbouwprogramma en internationale samenwerking. 

Tegenover etnische verdeeldheid stelde De Kom etnische solidariteit voorop. Daarom 

pleitte hij voor een eenheidsorganisatie van alle onderdrukte etnische groepen in 

Suriname. Die koppelde hij vervolgens aan internationale solidariteit. 

De visie op onafhankelijkheid was door De Kom al heel gedetailleerd uitgewerkt. 

In de koloniale geschiedschrijving is De Kom weggezet als een gefrustreerde zwarte man 

en het verzet tegen kolonialisme als daden van gefrustreerde Surinamers. De pseudo-

wetenschapper Prof. R.A.J. van Lier behandelt de opstand van Para boeren, het Killinger 

complot, de hongeroproep van 1931 en de opstand van 1933, waarbij Anton de Kom een 

belangrijke rol speelde. Hij schrijft: "Ondanks hun uiteenlopend karakter waren al deze 

vier verschijnselen een uitvloeisel van onbewuste driften en gevoelens van het volk. In 

elke groep bestaat er een verschillende hoeveelheid van ongebonden agressie ten 

gevolge van de remmingen waaraan de individu tijdens zijn ontwikkeling en in zijn later 

leven onderworpen is geweest. Hoe sterker de frustratie is waaraan de individuen in de 

groep zijn blootgesteld, hoe sterker de agressieve driften van de massa zullen zijn. Deze 

driften worden door het gezag aan banden gelegd en treden in normale omstandigheden 

niet of in een niet onmiddellijk tot gewelddadige conflicten leidende wijze te voorschijn. 

Deze ongebonden agressie vertoont echter de neiging zich op personen en groepen te 

fixeren. In Suriname waar een groot gedeelte van de bevolking door de economische en 

raciale situatie aan grote frustratie is blootgesteld, bestaat een vruchtbare bodem in de 

volksmassa voor sterke agressieve driften."  

Volgens van Lier is niets mis met het kolonialisme. Er is iets mis met het Surinaamse 

volk. Ze zijn gefrustreerd en psychologisch misvormd. Hij stelt richtlijnen op voor leiders 

van het volksverzet, die volledig overeenkomen met wat de kolonisator wil. Van Lier: “De 

verantwoordelijke leiders zullen goed ervan doordrongen moeten zijn, dat zij bij de 

bestaande geestelijke labiliteit der massa bij hun politieke propaganda door een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel zullen moeten laten leiden, en dat het al te gemakkelijk 

zwaaien met de stok der volkswoede om politieke doeleinden te bereiken, gevaren voor 

de hele samenleving inhoudt, niet het minst voor het volk zelf."  

Politieke leiders moeten "het volk ervan moeten doordringen van zin voor orde en 

verantwoordelijkheidsbesef.” 

De tijden zijn veranderd. Van Lier is op de vuilnisbelt van de geschiedenis beland en 

Anton de Kom is tot een nationale held gekroond. Maar zelfs in het eerbetoon aan De 

Kom, wordt zelden de link gelegd naar hem als strijder en denker voor onafhankelijkheid. 

De nadruk ligt op zijn anti-kolonialisme. Door hem te plaatsen in het kader van een 



onafhankelijkheidsbeweging die 395 geleden begon, kunnen we zijn historische betekenis 

beter duiden. 

De Kom heeft namelijk de koppeling gemaakt tussen politieke, economische en 

geestelijke onafhankelijkheid. Zijn uitspraak "Geen volk kan tot vollen wasdom komen, 

dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft" is legt die koppeling met 

Decolonizing The Mind, de laatste stap naar totale onafhankelijkheid en bevrijding. 

                                           
1 De bronnen voor de informatie over de onafhankelijkheidsstrijd zijn te vinden in de noten en literatuur van 
mijn boek. 


